
Op reis naar Hawaï 

 
Chirokamp Opoeteren  

21 juli – 31 juli 2024 

 
 



Start van onze reis 

 
Maak kennis met deze vriendengroep van 5 zitten mensen. Samen 
kregen ze het idee om op avontuur te trekken naar Hawaï! Maar is 
dit wel zo een slim idee? En wat zal er gebeuren op de reis? Zal er 
misschien een nieuwe liefde ontstaan? Of hebben de vrienden er 
zo genoeg van dat ze de vriendschapsband met elkaar breken? 
Kom er zelf achter tijdens onze reis naar Hawaï! 

 

 

 

 



Praktische informatie 
Kampadres 
Chiro Vlierbeek Naam + afdeling 

Bivakhuizen ’t Driege, Roosterbergstraat 36, 3680 Maaseik 

 

Vertrek 
De sloepies, rakwi’s en tito’s vertrekken op zondag 21 juli met de trein. Ze spreken af aan 
de voorkant van het station (de kant van het Martelarenplein), de opening is om 12u15.  

De speelclub vertrekt op vrijdag 26 juli (via carpooling) en spreken af om 10u op het 
chiroveld. 

De keti’s en de aspi’s vergezellen ons de drie laatste dagen van kamp (hierover 
communiceren zij met hun eigen leiding). 

 

Terugkomst 
Iedereen komt terug met de trein op 31 juli. We zijn rond 17u45 terug op het chiroveld 
(het exacte uur wordt meegedeeld de dag zelf). 

 

Bagage binnenbrengen 
Alle bagage wordt op 19 juli tussen 19u en 20u verzameld op het chiroveld. Voor de 
speelclub is dit ook 19 juli, maar enkel voor het veldbed en de slaapzak.  

De Tito’s moeten hun fiets ook meenemen om deze te laten controleren. 

 

Uniform 
Bij vertrek vragen we de leden om iets herkenbaars aan te doen. De typische outfit 
bestaat uit een gele T-shirt, een chirobroek of-rokken eventueel een chiropull, beter 
bekend als het “uniform”. Bij het vertrek verwachten we iedereen in uniform! Wie nog 
geen uniform heeft en er graag een wil, kan steeds in de Banier terecht (J.P. 
Minckelersstraat 29, Leuven)  

 

 



KOSTPRIJS 
 Beste ouders, 

Sinds vorig jaar werken we met een nieuw systeem voor de kampbijdrage. 
Normaal gezien kost het kamp per kind 160 euro (als er meerdere kinderen 
van hetzelfde gezin meegaan 150 euro). 

Wij wensen jullie evenwel te vragen om naar eigen keuze een bedrag over te 
maken tussen 140 en 180 euro, naargelang jullie mogelijkheden en zonder 
verdere uitleg. Op deze manier willen wij als Chiro ook duidelijk maken dat 
de aanwezigheid van onze leden primeert en dat kostprijs geen 
belemmering mag zijn om deelname mogelijk te maken. Gezinnen voor wie 
het mogelijk is een verhoogde bijdrage over te maken kunnen erop rekenen 
dat de ontvangen bedragen integraal gebruikt worden om te verzekeren dat 
het kamp een onvergetelijke belevenis wordt voor elke deelnemer. 

 OPGELET!: voor de speelclub blijft dezelfde prijs invoege, aangezien de 
speelclub maar 5 dagen meegaat op kamp zullen zij 100 euro moeten 
betalen. 

 Omdebetaling/ inschrijving officieel te maken stort u het (gewenste) bedrag 
op het rekeningnummer: Chiro Vlierbeek Abdij: BE85 7360 2943 3706. 

 BELANGRIJK: 

• Vermeld bij het overschrijven de naam en de groep van uw 
zoon/dochter 

• Deadline: gelieve het bedrag over te schrijven voor 17 juli. 

 

 



Belangrijke info 

 
• Elke leider/ leidster kan beslissen of hij/ zij al dan niet geld, snoep of 

gsm ophaalt bij het begin van het kamp. Snoep kan dan collectief 
gebruikt worden binnen de afdeling, geld en gsm natuurlijk niet. Wie 
zijn zakgeld wenst bij te houden, is er zelf verantwoordelijk voor. De 
leiding is verantwoordelijk voor spullen die aan hen in bewaring 
worden gegeven.  
 

• Gevaarlijke voorwerpen als messen en aanstekers zijn ongewenst en 
behoren niet tot de bagage van de leden. Deze zal de leiding dan ook 
in beslag nemen.  

 

• Gelieve medicijnen bij vertrek aan de leiding van de afdeling in 
kwestie af te geven (inclusief met papiertje waarop het tijdstip van 
inname staat). Er is een EHBO-koffer voorzien voor kleine 
ongevalletjes maar de leiding mag zelf geen medicatie voorzien.  

 

• Gelieve alle voorwerpen van naam te voorzien. Zeker voor leden van 
de jonge groepen en het chiro-uniform is dit belangrijk.  

 

• Bezoek op de kampplaats is niet toegestaan. Normaal gezien gaat 
iedereen het hele kamp mee. Mits grondige afspraken (ziekte, 
overmacht, ...) kan er een uitzondering gemaakt worden 

 

 

 

 

 

 



Meenemen 
• Slaapzak, kussen en onderlaken (belangrijk: er zijn bedden dit jaar voor de 

jongste groepen: speelclub t.e.m. rakwi’s) 
• Luchtmatras (pomp), veldbed of een degelijk matje (Enkel voor tito’s) 
• Uniform (aandoen bij vertrek) 
• Speelkleding (t-shirts, shorts,...) 
• Verkleedoutfit kinderfuif: thema Hawaï (dus hawaïhemdje,  
• Warme pull 
• Regenjas 
• Stevige stapschoenen voor dagtocht! 
• Handige rugzak 
• Voldoende ondergoed en kousen 
• Zak voor vuil linnen 
• Zwembroek, bikini of badpak (Voor de jongens liefst geen zwemshort, maar 

zwemslip) 
• Pyjama 
• Toiletgerief: handdoeken, zakdoeken, washandjes, zeep, shampoo, 

tandenborstel… 
• Eventueel schrijfgerief: omslagen, papier,... 
• Hoofddeksel en zonnecrème 
• Drinkbus 
• Zaklamp 
• Zakgeld (niet te veel, evt. kleingeld voor postzegels en kaartje) 
• Drie keukenhanddoeken (voorzien van naam!) 
• Aardappelschiller of keukenmesje (voorzien van naam!) 
• Identiteitskaart of kinderpas 
• Buskaart  
• Pantoffels 
• Kampattribuut 

Gelieve bij de Speelclub een lijstje te maken met alles wat hij of zij mee heeft in zijn 
valies! 

 

 

 

 

 



Kampplanning  
21 juli – We nemen het vliegtuig naar Hawaï  en houden een openingsritueel 
– aankomst en Bonte ring 

22 juli – Eerste dag op het eiland, we dansen de hula – Dansstonde 

23 juli –  Alle Hawaïanen vermaken zich op het eiland – Dag per afdeling 

24 juli – Gezellig surfen per groep – Dag per afdeling 

25 juli – We splitsen ons op om allemaal een nieuw deel van het eiland te 
verkennen - Keuzetochtdag 

26 juli – Een groep kleine krijgers vergezeld ons op Hawaï – Aankomst 
Speelclub 

27 juli – Teambuilding tot de top van de hoogste vulkaan – Dag per afdeling 
en kringspelen 

28 juli – We snorkelen met de mooiste vissen in de oceaan – Dagtocht  

29 juli – De stamhoofden-in-wording nemen het roer over – Aspidag  

30 juli – We vieren de laatste avond met een slotritueel en dansen rond het 
vuur – Kampvuur  

31 juli – We zeilen terug naar bekende oorden – Terugkomst in Vlierbeek 

 

 



DAGINDELING 

 
7u45: De stamhoofden staan op – Dagleiding staat op 

8u00: Alle eilandbewoners groeten de zon – Alle leiding en leden staan op 

8u15: Het traditionele hawaiaanse ochtendritueel gaat van start – Opening 

8u30: Iedereen voedt zich voor een stevige dag op Hawaï – Ontbijt 

10u00: We verkennen alle wonderen van het eiland – Voormiddagactiviteit 

12u30: Tijd om even het werk neer te leggen en te genieten van een heerlijke 
maaltijd op het strand – Middageten 

13u30: We leggen onze handdoek neer en doen een dutje in het tropisch 
zonnetje – Platte rust 

14u30: Tijd om onze surfborden te pakken en de oceaan te verkennen – 
Namiddagactiviteit 

18u00: Na een lange dag op het eiland hebben we een feestmaal verdiend – 
avondmaal 

20u00: De jongste reizigers kruipen hun bedje in – speelclub gaat slapen 

20u30: De kleinste krijgers leveren hun surfbord in – Sloepie’s kruipen hun 
bedje in 

21u00: Na het brengen van een zonnegroet kruipen ook de 
eilandverkenners onder hun wol – Rakwi’s gaan slapen 

21u30: De stamhoofden voeren hun laatste offer – Tito’s gaan naar bed 

22u30: De eilandraad der oude wijzen sluit hun stamvergadering af – 
Leiding doen hun oogjes toe 

 

 

 



Gegevens kampleiding 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nette Pauli - 0472643196 Jasper Verdonck - 0485053765 

Sofie Weynants - 0494587875 Nand Berlamont - 0492805603 



Gegevens leiding 
Speelclub 

Jasper Verdonck –  0485053765 

Liza Broos – 0473778623 

Merel Maris – 0470842684 

Lieke Verhoeven – 0493453457 

Selam Mouling – 0479407820 

Astrid Holsteyns – 0484102438 

Andreas Peeters – 0468479545 

Sloebers 

Lola Smets – 0472132456 

Olivier Peeters – 0479071955 

Kasper Broos – 0477271275 

Josse Berlamont – 0470466398 

Tuur Beutels – 0496320024 

Sean Van de Vel – 0496982905 

Tijs Geerts – 0473394239 

Piepers 

Merel Van den Bergh – 0483111194 

Lauden Vangeneugden – 0483088615 

Stien Van Emelen – 0472011649 

Sander Wynants – 0468216822 

Astrid Cools – 0478189419 

Lee Passenier – 0497182459 

 

 

 

 

 

 



Rakkers 

Sander Lannoye – 0468133705 

Quinten Boone – 0474020817 

Jelle Vanoeveren – 0498760525 

Marte Broos – 0472053540 

Helena Sierens – 0468103796 

Michiel Dekeyser – 0468305225 

Wiebe Bruggemans – 0488642732 

Kwiks 

Kyra Dierickx – 0499354478 

Nefeli Galanou – 0495999993 

Nette Pauli – 0472643196 

Jill Vandenputte – 0470621500 

Lars Van Der Staey – 0487983526 

Zuraya Saerens – 0477675714 

Toppers 

Alexander Ventura – 0487248688 

Sam  De Jonge – 0468310970 

Maaren Nijs – 0477099688 

Liv  Van Geysel – 0480683265 

Maud Berlamont – 0473512484 

Nand Berlamont – 0492805603 

Tippers 

Kaj Govaerts – 0483232339 

Lode Puttemans – 0484105859 

Sofie Weynants – 0494587875 

Matthias  Robberechts – 0468321231 

Lola Serraes – 0487455296 

Zeno Vanhove – 0475373436 



 

Kampvoorwerp 
Een echte Hawaiaan is te herkennen 
aan zijn/haar hawaiaanse bloemen-
krans! Op opening en sluiting draagt 
hij die dan ook met trots. Knutsel dus 
een bloemenkrans uit karton, 
piepschuim of wat anders en verf 
hem in je afdelingskleur. Voorzie 
hem van wat versiering en pronk er 
dagelijks mee op kamp. 

 

Afdelingskleuren: 

• Speelclub: paars 
• Piepers en sloebers: geel 
• Rakkers en kwiks: groen 
• Tippers en toppers: rood 

Hier nog wat foto’s ter inspiratie: 

  

 

 

 

 

 

 

 



Kleurplaat 

 

 

 
 

 



Spelletjes 

 

 
 

 
 

 



Spelletjes (2) 

 

 
 

 

 



 


